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Het is waar

Het is waar
Dat als ik lach

Om de dag achter mij
Het moeilijkste over blijft

Een verdrietig leven

Het is waar
Want moet sterk zijn

En mezelf zijn
Hoe zwaar is het

Om weg te gaan zonder omkijken
En het lot te accepteren
Dat ons heeft verwijderd

Van het geluk dat wij eens hadden

Het is waar
Verstop mijn tranen
Maar ik, en mijn hart

Weten niet hoe

Het is waar
Verlaat de afgeruimde tafel

Waarop onze liefde geserveerd
Zonder het vast te kunnen houden

Zo triest
Om je zwijgend te verlaten

Het is waar
Moet de pijn verbergen

Achter mijn masker, mijn gezicht
Zonder de haat te laten zien

Die in de liefde aan het eind overheerst

Het is waar
Moet koel blijven als ijs

En mijn hart beschermen
Dat langzaam sterft

Het is waar
Moet blijven leven in het nu
Maar ik hou zoveel van jou

Het lukt me maar niet
Het moet

Het is waar
Maar weet niet hoe



Samen en intieme kring werd afscheid genomen van

René Schmit
Echtgenoot van Marie-José Adriaenssens

° 29 januari 1937  
† 11 januari 2024

Ere-gerechtsdeurwaarder

 Houder van volgende eretekens:

Burgerlijke medaille eerste klas
Burgerlijk kruis eerste klas

Ridder in de orde van Leopold II
Officier in de orde van Leopold II

Officier in Kroonorde
Gewezen eerste luitenant ter lange omvaart

Lid van de Internationale Ambassador Club (IAC) in Virginia (USA)

Dit melden u:
 
Marie-José Adriaenssens	

zijn echtgenote
 
Adicha en Azize Schmit – Afasi

Nafis
Sammy en Nathalie Schmit – Van Guyse

Mauro
Marlou

	 zijn kinderen en kleinkinderen

Het was de wens van René dat na zijn overlijden het lichaam ten dienste zou staan van de wetenschap.

Een woord van dank aan iedereen die hem verzorgd en gesteund heeft.

Rouwadres: Breedstraat 92, 9100 Sint-Niklaas


